
‘k Heb een engel die me leidt
en die altijd naast me staat
waar ik stilletjes mee keuvel

waar ik zachtjes wat mee praat.
  

‘k Heb een engel die me leidt
heeft geen hoofd en heeft geen naam

maar hij is zo hulpbereid
bovenmenselijk bekwaam.

 
In de kou is hij mijn vuur

in mijn dorst is hij de bron
hij zit naast me aan het stuur

in de mist is hij mijn zon.
 

‘t Is niet nodig dat ik weet
in mijn vreugde of verdriet

waar hij woont of hoe hij heet
nee, dat zeggen engelen niet. 

Ik was door al die jaren heen
in mijn diepste droefenis

nog niet èèn moment alleen
omdat mijn engel liefde is.

 
Toon Hermans



Leonardus Tettero
- Leen -

* ’s-Gravenhage, 19 juli 1926	 † Naaldwijk, 5 november 2018

Nel Tettero - Commissaris

Marianne en Peter	    	
	 Niels en Lynn     		
	 Kristin en Christiaan, Eloïse

Leo en Sabine			 
	 Rudi en Sharon, Mason	
	 Ralf en Francisca, Dante	
	
Cees en Miriam			
	 Sharon en Jos, Dalí		
	 Michael en Cynthia, Mason	
	
Frans en Edith			 
	 Gwen 			 
	 Jacques

Els en Ton			 
	 Fabienne	

Mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa en overgrootopa uit duizenden 
heeft ons moeten verlaten. Hij was er altijd voor iedereen.



Er is gelegenheid tot condoleren in de H. Machutuskerk, Choorstraat 103 
te Monster, op vrijdag 9 november van 18.30 tot 20.00 uur.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal worden gehouden  
in de aula van crematorium Haagse Duinen, Ockenburghstraat 29  
te ’s-Gravenhage, op zaterdag 10 november om 15.30 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de  
ontvangkamer van het crematorium.

U kunt een herinnering aan Leen achterlaten op www.cuvo.nl/condoleren


