Dat Gods Woord een lamp voor jullie voet

moge zijn en een licht op je pad



Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alle hartelijkheid, warmte
en liefde waarmee zij ons heeft omringd, laten wij u weten dat van ons is
heengegaan onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder
en overgrootmoeder

Cornelia Wilhelmina Beekhuizen - Pauptit

- Corrie -

weduwe van Jan Beekhuizen

* 's-Gravenhage, 24 december 1927 t Zoetermeer, 14 januari 2019

Marja & Rien t
Arjan & Eliana
Rianne

Hanneke & Paco
Paco-leon & Tamar
Ramon & Dunja
Romy & Wouter

Ron & Joke
Rick & Daniélle
Lizzy & Erwin

Joch & Ineke
Michelle & Bart
Marit & Menno

en alle achterkleinkinderen



Corrie is thuis, Nathaliegang 113 te Zoetermeer, alwaar gelegenheid is om
afscheid te nemen op vrijdag 18 januari van 19.00 tot 20.00 uur.

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden in De Regenboog,
Nathaliegang 263 te Zoetermeer, op dinsdag 22 januari om 11.30 uur.
Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren in de kerk.

Bijzetting in het familiegraf op begraafplaats Westduin te
's-Gravenhage, zal in besloten kring plaatsvinden.

Wij zijn dankbaar voor de geweldige zorg door het thuiszorg team waardoor
haar wens om tot het einde thuis te kunnen blijven uitgekomen is.



