Ik ben niet dood, moet je weten

Ik ben pas dood als jij me bent vergeten.

Wi



Aan het roer dien avond stond het hart

en scheepte maan en bossen bij zich in
en zeilend over spiegeling

van al wat het geleden had

voer het met wind en schemering

om boeg en tuig voorbij de laatste stad.

G. Achterberg

Bedroefd geven wij kennis van het overlijden van mijn zorgzame man,
onze vader, schoonvader en trotse opa

Willem Bos
= 1)

* Den Haag, 22 oktober 1935 1 Den Haag, 26 maart 2019

Wij nodigen u uit om samen met ons Wim met muziek te gedenken.

Dit gaan wij doen in de aula van begraafplaats Eikelenburg,

Eikelenburglaan 7 te Rijswijk, op maandag 1 april om 15.30 uur. Mevrouw J.C. Bos - Broeders
Kinderen en kleinkinderen

Aansluitend begeleiden wij Wim naar zijn laatste rustplaats op de

begraafplaats aldaar.

Na afloop vinden wij het fijn u te ontmoeten in de ontvangkamer
van de begraafplaats.

U kunt een herinnering aan Wim achterlaten op www.cuvo.nl/condoleren



