Beelden uit mijn Indie-jaren

Uit het land van tropenzon
Heel wat schoons mocht ik ervaren
Tot de oorlog wreed begon
Moest mijn Indie dra verlaten
Ging op weg ver over zee
Maar ik hou jou in de gaten

Lief schoon moederland, tabe
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Dankbaar dat hij nu zijn rust gevonden heeft, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan
onze zorgzame vader en mijn lieve broertje

Willy Schrader

Bandung, 13 maart 1928 Den Haag, 27 mei 2019
Yani
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het CUVO uitvaartcentrum Haagse Duinen, Wiindagelersingel 1 Sarah
(voorheen Ockenburghstraat 29) in Den Haag, op donderdag 30 mei van 13.00 tot 13.45 uur. Kartika
De afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden in de aula van crematorium Haagse Duinen, Dora

Windaelersingel 1 in Den Haag, op zondag 2 juni om 11.00 uur.

Hierna is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

U kunt een herinnering aan Willy achterlaten op www.cuvo.nl/condoleren



