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Je was een vrouw van weinig woorden
Bedroefd geven wij u kennis dat, na een leven vol inzet, liefde en zorg

voor ons allen na een kortstondig ziekbed van ons is heengegaan

Duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden
mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Eenvrouw, moeder en oma waar je op kon bouwen

Aatje Oudshoorn - Hitman

Met een woord waar je op kon vertrouwen

L , - Aaf -
Achter je ligteenleven van werken en plicht
. - . . . * Den Haag, 30 tember 1933 Delft, 14 tus 2019
Juist dat bepaalde in alles jouw eigen gezicht en riaag, SH september TDe augustis
-
Kees Oudshoorn
Atie en Jan
Michael en Maaike
Angelique en Johan
Connie
Natascha en Dirk
Jeffrey
Larissa en Marcel
Kees en Ellen
De afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden in de aula van crematorium Joyce
Eikelenburg, Eikelenburglaan 7 in Rijswijk, op maandag 19 augustus Jack
om 13.45 uur. Willem en Adrie
. . Willem
Aansluitend praten we graag met u na in de ontvangkamer van het o
. En achterkleinkinderen
crematorium. 5
Wij verzamelen in het uitvaartcentrum van CUVO uitvaartzorg, i Z/(Ze 73 @ {7[’(}/ . Ll /?”L(/«“/ ANa @(/
Eikelenburglaan 5 in Rijswijk, vanaf 13.00 uur en begeleiden haar : o g [/ A)‘C]ﬁ OKW
. } ,' L/ D _¢€ i (Z,’}'\_ L
om 13.15 uur naar het crematorium. (/ 7%5’ , A ‘
u/; D § o ; 4{

U kunt een herinnering aan Aaf achterlaten op www.cuvo.nl/condoleren



