


Soms keert een gezicht zich naar binnen.
In het zicht van de dood wordt men stil.

Het verschil van verliezen en winnen,

wordt te klein voor het ontspannen der wil.
En de blik gaat langzaamaan staren,

aan de dingen voorbij van de dag.

Alsof zij er niet meer waren,

en de wereld al el f'fl

U kunt een herinnering aan Wil achterlaten op
www.cuvo.nl/condoleren

Bedroefd omdat wij afscheid moesten nemen, maar dankbaar
voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis
dat op 91-jarige leeftijd in volle vrede van ons is heengegaan
mijn lieve man, onze zorgzame v




