


Jarenlang behandeld. Altijd hoop gehouden. Ik had nog vele leuke dingen willen doen. 
Maar lieve mensen, ik heb het niet gered. Het gaat jullie goed en geniet van het leven.

Wiebe Anne Foppen
- Wiebe - 

* Leiden, 6 september 1953                                       † Den Haag, 12 juli 2020

Mijn zorgzame maatje. Wat zal ik hem missen.

Lenie Oomes

Het afscheid van Wiebe zal in verband met de huidige maatregelen in besloten kring plaatsvinden 
op maandag 20 juli.
U kunt de plechtigheid bijwonen middels een livestream. Indien u van deze mogelijkheid gebruik 
wilt maken, stuurt u dan een mail naar l.oomes1947@gmail.com.

U kunt een herinnering aan Wiebe achterlaten op www.cuvo.nl/condoleren


