t vragen,

e

poe

ooit klagen

alles altijd zelf dragen.



Gister was het leven anders
Gisteren wist ik het nog niet
Kon ik de diepte nog niet voelen

De diepte van dit groots verdriet

Zomaar ben jij weggegleden
Jij deed zoals altijd je ogen dicht
Echter werd jij nu onthaald
Door het prachtige gouden licht

De leegte is niet te geloven
Onwerkelijk is de werkelijkheid

We staan verstild met lege handen

Een afscheid voor altijd

Woorden zijn er niet te vinden

We hadden vandaag zo anders verwacht

We zullen je met liefde gedenken

Tot ziens, lieverd, rust zacht!

Mijn vader, mijn vriend, onze zoon, onze broer, zwager en oom

Marcus Johannes Cornelis Kosterink
- Mark -

* 15 februari 1972 t 25 september 2020

Michael

Debby

Els en Kees

Patricia, Jeffry en Megan

Manja

Correspondentieadres:

Patricia Camphuijsen - Kosterink
Postbus 84079

2508 AB ‘s-Gravenhage

De plechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

U kunt een herinnering aan Mark achterlaten op www.cuvo.nl/condoleren



