


Ik heb je lief mijn kind, Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, is toch

dat moet je heel goed weten nog onverwacht maar vredig van ons heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder

. . en oma
Maar soms ben je zo ver van mij vandaan,
alsof jij mij volkomen bent vergeten,

dat doet mij pijn.
Ik wil vlak naast je staan! MARIA JOHANNA SCHIPPERS - SCHEER
- RIETJE -
weduwe van A.W. Schippers
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