
Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 

Lukas 1 : 37



Vandaag is de dag, is wat je ons kenbaar maakte

Je scherpte en kracht was zelfs toen nog aanwezig

De leegte is wat ons daarna meteen raakte

Je was je ervan bewust dat het einde naderde maar was er niet mee bezig

Door tot het laatste te genieten van onze aanwezigheid gaf je ons blijheid

Het leven was je dierbaar zo ook de kleine dingen

Rustig en vredig ingeslapen in Gods aanwezigheid

Zal je altijd in ons hart blijven met alle fijne herinneringen

Dankbaar dat zij nu haar rust gevonden heeft, geven wij u kennis dat van ons is 
heengegaan onze zorgzame moeder, mijn schoonmoeder en oma

Johanna Maria de Heer - Broomans
- Jannie -

weduwe van Fred de Heer

* Den Haag, 11 november 1929 † Rijswijk, 18 oktober 2020

Huub en Joke
Mieke
       Fred

In verband met het coronavirus heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden.

U kunt een herinnering aan Jannie achterlaten op www.cuvo.nl/condoleren


