Willy van der Hoek
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Windstilte

Ik voel mij opgenomen in uw wijde stilte

ik voel mij overschaduwd door uw hand

en uit mijn hart wijkt alle bitterheid en kilte

hier is het goed, mijn boot meert aan uw strand.
En alle stormen die ik ben doorgevaren

en alle golven, dreigend, huizenhoog

Gij bracht ze met één handwenk tot bedaren

en met één blik vit uw almachtig oog.

Nu wacht ik uw bevel, weer uit te varen.
Wanneer? Waarheen? 't Is goed wat Gij bepaalt
ik blijf gespannen naar de verte staren

waar aan de einder eeuwig zonlicht straalt.

Nel Benschop

Vanwege de huidige situatie rondom Corona zijn we genoodzaakt de
begrafenis in besloten kring fe houden.

U kunt een herinnering aan Willy achterlaten op www.cuvo.nl/condoleren

Het is onmogelijk

om iemand fe vergeten
die zoveel gaf

om te herinneren

Dankbaar dat zij nu haar rust gevonden heeft, geven wij u kennis dat van ons
is heengegaan onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en omi

Willemina Arendje van der Hoek - Willmes

- Willy -

weduwe van Bas van der Hoek

* Den Haag, 24 maart 1928

1 Maassluis, 16 januari 2021
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