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Sterven doe je niet ineens,

maar af en toe een beetje.

En alle beetjes die je sterft,

het is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,

je zegt: ik ben wat moe.

Maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Vol dankbaarheid voor alles wat zij voor haar familie en vele anderen heeft
mogen betekenen, nemen wij afscheid van

Leentje van den Berg

- Leni -

* Schipluiden, 8 maart 1934 t Den Haag, 5 februari 2021

“Tel wat je hebt, niet wat je mist...”

Schoonzus, neven en nichten

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in besloten kring.



