
Als ik ga, moet je niet huilen,
want echt weg ben ik eigenlijk niet.
Mijn lichaam is nu duizend dingen,
heb daarom niet zo veel verdriet.

Ik ben de wind,
ik ben de regen.
Ik ben de zon,
het jonge gras.
Ik ben de sneeuw en duizend dingen,
ben weer degene die ik was.

En als je wakker wordt, bekijk dan
de bomen en de blauwe lucht.
Kijk naar de vlinders en de bloemen,
kijk naar de vogels in hun vlucht.

Want al die duizend dingen ben ik
sinds ik mijn lichaam achterliet.
Die duizend dingen zijn mijn leven,
dus zie je, echt weg ben ik niet.



Intens verdrietig, maar met veel mooie herinneringen, hebben wij afscheid 
moeten nemen van mijn allerliefste man, onze vader, schoonvader, 

opa en opi

Hans Melein
* Heerenveen, 28 juli 1943		                † Den Haag, 21 februari 2021
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Hans is overgebracht naar het CUVO uitvaartcentrum Haagse Duinen, 
Wijndaelersingel 1 te Den Haag, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatshebben, op vrijdag 26 
februari om 17.30 uur.
Deze plechtigheid is op afstand bij te wonen via de livestream 
https://youtu.be/m706S8FPXYc

U kunt een herinnering aan Hans achterlaten op www.cuvo.nl/condoleren

We laten je gaan, je hebt genoeg gestreden.
Rust nu maar uit.


