


Wanneer je iemand missen moet
Niet voor even, maar voorgoed
Dan valt dat heel erg zwaar
Ja, dat is gewoon heel naar

Nooit meer samen kunnen praten
Een leegte die is achtergelaten
Verdriet en een groot gemis
Als iemand er niet meer is

Wat blijft, zijn de herinneringen
Dat worden hele waardevolle dingen
Om te bewaren, veilig en apart
Op een speciaal plekje in je hart

Dankbaar voor alles wat hij tijdens zijn leven aan ons heeft meegegeven, nemen wij
afscheid van mijn allerliefste en zorgzame man, onze beste vader, mijn grote broer
en fantastische vriend

Vlastimir Mili¢
- Vlasta -

* Kikinda (Servi€), 4 december 1965 t’s-Gravenhage, 22 mei 2023
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De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaatshebben in de aula van
crematorium Eikelenburg, Eikelenburglaan 7 te Rijswijk, op dinsdag 30 mei om
12.30 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn.

Al jullie herinneringen aan Vlasta zijn ons meer dan dierbaar.
Wij stellen het dan ook op prijs als jullie deze, maar ook foto’s, met ons zouden
willen delen op www.cuvo.nl/condoleren



