iy van Spronden

1929 - 2023



Je had het leven lief
De zeeén en de rivieren
De bergen en de dalen

De warme onnestralen

Je had alles lief

Wij hadden jouw levensvrengde lief

Het gemis zal nooit wennen

Bewonderingswaardig was zijn levenskracht. Ondanks zijn intense wil om samen met ons
verder te leven en voor ons te zorgen, is heden van ons heengegaan mijn jongen,

onze opi en onze opapa

-Hafry -

weduwnaar van Theodora de Waal

* Den Haag, 21 februari 1929 T Rijswijk, 20 november 2023

Cisca

Daantje en Fred
Robin

Leonie en Michel

Rosanne, Mathis

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Wiy stellen het op prijs als u een dierbare herinnering aan Harry achterlaat op
www.cuvo.nlfcondoleren



