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Met pijn in ons hart nemen wij afscheid van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Nan Marienus

* Bolnes, 30 juni 1944                                             † Zoetermeer, 16 juni 2025

Zijn liefde en humor zullen wij nooit vergeten.

Je lach, zo warm en vol vreugde
weergalmt nog steeds in onze gedachten.

Nu ben je stil, maar jouw lach
blijft een bron van geluk.

Er is gelegenheid afscheid van Nan te nemen in de koffi  ekamer van crematorium Iepenhof, 
Hofl aan 18 in Delft, op dinsdag 24 juni om 12.30 uur.

Aansluitend zijn wij informeel bij elkaar met een hapje en een drankje.

Al jullie herinneringen aan Nan zijn ons meer dan dierbaar.
Wij stellen het dan ook op prijs als jullie deze, maar ook foto’s,  

met ons zou willen delen op www.cuvo.nl/condoleren

Ria
   Myrna en Jack, Andres en Manouk, Tiago
   Yolanda en Martin, Fedor, Ewald en Dajana
   Sonja en Do


