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Toen wij op die donderdag

Zagen hoe jij daar zo rustig lag

Verlost van alle pijn, verlost van angst
Want voor de dood zijn we ‘t bangst

Die angst voor de dood is niet verdiend
Hij heeft immers gehandeld als een vriend
Hij heeft je zacht in slaap gesust

Geen pijn, geen angst, tenslotte... rust

Onze lieve moeder, oma en omi heeft ons verlaten.
Zij stond altijd voor iedereen klaar.

Martha Gesina van Gilst -Riep

weduwe van Henk van Gilst

* Den Haag, 28 november 1934 T Nootdorp, 28 augustus 2025

Sylvia en George
Leon en Jacintha, Nikkie
Michael en llonka, Mike, Lisa
Esther en Michiel, Dominique, Dylan

Arnold en Margherita
Pim
Marlon en Cees, Maelouise, Jolie-Rose

Wij nodigen u uit voor de crematieplechtigheid op donderdag 4 september om
15.30 uur in de aula van crematorium lepenhof, Hoflaan 18 in Delft.
Aansluitend bent u van harte welkom in de koffiekamer om elkaar te ontmoeten
en herinneringen te delen.

De plechtigheid is ook te volgen via een livestream. Inloggen kan op
www.crematoriumiepenhof.nl/uitvaart-bijwonen wachtwoord: 245727

In plaats van bloemstukken vinden wij het fijn als u een losse,
onverpakte bloem meebrengt voor Stien. Zelf hield zij erg van rozen.



