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Soms keert een gezicht zich naar binnen.
In het zicht van de dood wordt men stil.
Het verschil van verliezen en winnen,
wordt te klein voor het ontspannen der wil.
En de blik gaat langzaamaan staren,
aan de dingen voorbij van de dag.
Alsof zij er niet meer waren,
en de wereld al elders lag.

Lucy is thuis in haar eigen kamer 217 van woonzorgcentrum Landscheiding,
Isabellaland 150 in Den Haag. Hier is elke dag gelegenheid tot afscheid nemen
tussen 12.00 en 17.00 uur.

Wij nodigen u uit om samen het leven van Lucy te herinneren op woensdag
24 december om 8.45 uur in de aula van crematorium Eikelenburg,
Eikelenburglaan 7 in Rijswijk.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de koffiekamer.

Alle herinneringen aan Lucy zijn ons zeer dierbaar. Wij nodigen u van harte uit
deze, samen met eventuele foto’s, met ons te delen op www.cuvo.nl/condoleren

Dankbaar dat zij zolang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat
toch onverwacht van ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

Lucy Carmen Lentze - Hillers
- Lucy -

weduwe van Gloire Lentze

* Paramaribo, 5 maart 1932 T Den Haag, 18 december 2025
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